
Besties!  

 

Ja hoor, ik ben mee met de nieuwe jongerentaal, zoals cuties en selfies. Zo te 

zien eindigt ieder woord op een ïie. Daarommie zallie ikkie allesie innie dittie 
redactiewoordjie latenie eindigenie oppie eennie ïie. Of toch niet, want ik heb 

geen idee hoe ik  dit moet combineren met de spelling volgens het groene boekje. 
En ik haadt namelijk tekst of zinnen met dt - fouten of andere spellingsflaters! 
Gelukkig ben ik de beste speller van Mandelburcht. Met uitzondering van degene 

die beter zijn dan mij.  

Dit gezeg d zijnde, wil ik graag even iedereen bedanken voor het fantastische,  
briljante, buitengewone, fameuze, geweldige, wonderlijke, unieke, fenomenale 
kamp (met dank aan synoniemen.net). Het was weer een tiendagendurend feest. 

(Nee, dit is geen spellingsfout, dit is dichterlijke vrijheid).  

Daarnaast wil ik even stilstaan bij het afscheid van onze geliefde leiders Blomme 

en Freyne. Jammergenoeg stopt hun chirocarrière hier, maar ze kunnen 
natuurlijk niet eeuwig leiding geven. Ze moeten op een bepaald moment ook  

eens denken aan eigen kindjes.  

Een nieuw redactiewoordje schrijven, wijst op een nieuw P - Iekske, wat op dit 

moment wil zeggen dat er een nieuw chirowerkjaar voor de deur staat. 
DINGDONG! Ik zal even moeten opendoen. Onze werkjaar gaat van start op 

zaterd ag 20 september met onze startdag. De zondag erop is er dan Brielstroate 
op de markt van Ingelmunster. Het volledige leidingsteam kijkt al uit naar dit 
weekend (vooral startdag natuurlijk!).  

Geniet nog verder van het P - Iekske en de terugblik op ons kamp in Merelbeke. 

Het zal natuurlijk niet zo subliem geschreven zijn als dit redactiewoordje, maar 
doe toch uw best.  

 

Vele groetjes, zoentjes, kusjes, xoxoôs, jwzôs 

(= je weet zelf, niemand weet dit), <3ôs, 
hartjes, bffôs, hvjôs en andere shit van het  

 
TOPTEAM  

 
 
Backere met haar scheve muil en  

Jolene met haar gigantische neusgaten.  


